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Samen tekenen in de Prokkelweek

Een prokkel is een ontmoeting tussen mensen 

met en zonder verstandelijke beperking. Elk 

jaar worden er in de Prokkelweek in heel Ne-

derland van dit soort ontmoetingen georgani-

seerd met als doel het faciliteren van ontmoe-

tingen tussen verschillende groepen. Bekend 

maakt immers bemind. Op 9 juni hebben we 

zo’n prokkelontmoeting gehad in De Kubus, in 

Lelystad, in de vorm van een tekenworkshop. 

In totaal hebben er zo’n 20 mensen aan de 

workshop deelgenomen. Het werd een heel 

gezellige en ook intensieve werkdag, waarbij 

ontspannen en geconcentreerd getekend 

werd, en ook gepraat en geluisterd naar 

elkaar. 

Aino Merits van de Kubus en Sebastiaan van 

Hoegee namens het GOL (Georganiseerd 

Overleg Lelystad) heetten ons welkom. Ze 

gaven als eerste wethouder Annemieke 

Messelink-Dijkstra het woord. Zij was een van 

de deelnemers. 

Daarna konden we beginnen met tekenen.

 

De opzet van de workshops was deze keer om 

tekeningen te maken die per post verstuurd 

zouden gaan worden naar mensen die zo’n 

tekening waarderen. Met aan de achter-

kant van de tekening een tekst waarin werd 

uitgelegd wat prokkelen is. Want hoewel de 
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prokkelweek al een aardige geschiedenis kent, 

algemeen bekend is het evenement niet. 

Daarom stonden er ook wethouders op de 

lijstje met namen. Zij zijn in de positie om het 

woord weer verder uit te dragen. 

 

Alle deelnemers kregen een leeg tekenvel van 

het formaat A5. En ze kregen een ansichtkaart 

van een kunstwerk dat ze als inspiratie konden 

gebruiken. De deelnemers werkten in  

tweetallen, waarbij ieder aan een eigen 

tekening begon. Halverwege werden de 

tekeningen gewisseld, zodat de een moest 

verdergaan waar de ander was gebleven. 

Op die manier ontstonden er tekeningen die 

zijn gemaakt door mensen met verschillende 

talenten.  

Het bijzondere aan de opdracht was dat het 

voor iedereen op een eigen manier een uit-

daging was. Dat schept een band. Een van de 

uitdagingen waarmee we bij deze workshop 

ook moesten dealen, was het loslaten van je 

eigen tekening en erop vertrouwen dat de

ander met liefde en enthousiasme jouw 

tekening aanvult. En dat lukte. 

In dit boekje staan de resultaten, de 

tekeningen die per post zijn verstuurd.  

 

Hein Walter 
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